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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
Voorbereidingsgebed 
 
Zingen  Lied 630: 1 en 2 (staande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
     open uw dode oren; 
     kom uit het graf dat u omsluit, 
    kom uit en word geboren! 
    Toen heeft zich in het vroegste licht 
     de nieuwe Adam opgericht, 
    ons allen lang tevoren. 
 
 
 



Bemoediging en groet 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Gebed om ontferming en openheid 
 
Zingen  Glorialied 642: 1, 2, 3 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ik zeg het allen, en de mond 
 van allen zegt het voort, 
 tot over ’t ganse wereldrond 
 de nieuwe morgen gloort. 
 
3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
 der mensen vaderland: 
 een leven dat verborgen was 
 ontvangen we uit zijn hand. 
 
4. Ten onder ging de sterke dood, 
 ten onder in de vloed; 
 nu straalt ons in het morgenrood 
 zijn toekomst tegemoet. 
 
 
 
 
 



Schriftlezing  Lucas 24: 1-12 
 
Zingen  Lied 624: 1, 2 en 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prijs nu Christus in ons lied, 
 halleluja, 
 die in heerlijkheid gebiedt, 
 halleluja, 
 die aanvaardde kruis en graf, 
 halleluja, 
 dat Hij zondaars ’t leven gaf, 
 halleluja! 
 
 



3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 
 halleluja, 
 heeft verzoening ons bereid, 
 halleluja! 
 Nu is Hij der heem'len Heer, 
 halleluja! 
 Eng'len jub'len Hem ter eer, 
 halleluja! 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgel en Bugel 
 
Bewerking over “Christ lag in Todes Banden”  
      Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
 
Christ lag in Todes Banden Für unsre Sünd gegeben.  
Er ist wieder erstanden Und hat uns bracht das Leben; 
Des wir sollen fröhlich sein, Gott loben und ihm dankbar sein 
Und singen Halleluja! Halleluja! 
 
Christus lag gevangen in de dood, overgeleverd door onze zonden. 
Hij is weer opgestaan en heeft ons het leven gebracht. 
Daarom moeten wij vrolijk zijn, God prijzen en hem dankbaar zijn 
en zingen Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zingen  Lied 637: 1, 2, 3 en 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. De Vader laat niet in het graf 
 zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
 Hij tilt het uit de kille grond – 
 het loopt als vuur de wereld rond. 
 
3. De oude nacht voorgoed gedood, 
 de toekomst kleurt de morgen rood; 
 ziehier hoe God vergevend is 
 en hoe zijn liefde levend is. 
 
4. Ziehier het licht van lange duur, 
 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
 o vlam van Pasen, steek ons aan – 
 de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
 
 
Aandacht voor de collectes 
 
 
 
 
 
 



 
Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Zingen Lied 634: 1 en 2 (staande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
 U zij de glorie, opgestane Heer 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
 
Wegzending en zegen 
We beantwoorden de zegen met 3x gezongen Amen 
 
 
Orgelspel 
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